Onze innerlijke houding

Voorlezen the Message Fil 2:5-8

Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with
God but didn’t think so much of himself that he had to cling to the advantages of
that status no matter what. Not at all. When the time came, he set aside the
privileges of deity and took on the status of a slave, became human/ Having become
human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He didn’t claim
special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died a selfless,
obedient death—and the worst kind of death at that—a crucifixion.

Daarna NBG

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte
Gods zijnde, het Gode geljjk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf
ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de
mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterljik als een mens bevonden, heeft Hij Zich
vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself

Laat de gezindheid van Christus bij u zijn

Of het Boek

Blijf er op toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus

Oftewel staat Jezus centraal in jouw leven?

Wat staat er centraal in jouw leven?

Geluk, liefde, geloof, de kerk, jouw favoriete sport, succes?

Wat er centraal staat in jouw leven, daar richt je je op, dat bepaalt heel veel keuzes
die je maakt.

Goed om na te denken over: staat Jezus nog centraal in je leven?

Heb je nog passie voor Jezus, zoals je passie hebt voor je sport, je hobby of andere
dingen.

Zoals Paulus zegt: Niet ik, maar Christus leeft in mij

Is dat zo voor jou en voor mij?

Paulus wil ons iets laten zien wat de gezindheid , de innerlijke houding van Jezus is,
wat het betekent als Jezus centraal staat in je leven.

Bij Paulsus stond Jezus op de eerste plaats en ik geloof ook dat hij ook andere
dingen op zijn lijstje had staan, en volgens mij is dat heel gezond en normaal!

Maar in filippenzen 1:21 is Paulus heel duidelijk... want het leven is mij Christus en
het sterven gewin

Waarom? Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het
beste!



Met Christus zijn! Wil Paulus dood? Nee, hij wil in verbinding leven met Jezus, in
relatie leven. Hier kan dat al, niet volkomen volmaakt, dan is pas in de hemel.

Deze Paulus roept ons op om de gezindheid, de innerlijke houding van Christus te
hebben. Hij zegt het ook zo:

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Wat betekent dat eigenlijk? Gezindheid

Letterlijk staat er , een manier van denken, misschien zou je nu zeggen, mentaliteit
Laat die manier van denken, die mentaliteit bij u zijn, een manier van in de wereld
staan die zichtbaar is in je dagelijkse leven

Hoe je denkt, waar je je op richt, hoe je dingen zegt...en die dingen zijn bij mij in het
afgelopen jaar niet verandert, mijn mentaliteit, mijn innerlijke houding

Paulus zegt tegen de Filippenzen, kijk nou heel goed naar Jezus, je moet zijn zoals
Hij. Waarom eigenlijk tegen de Filippenzen? Hij kent de mensen, hij heeft de
gemeente gesticht

Paulus is heel blij met deze kerk, maar elke kerk heeft ook zwakke plekken, in
Filippenzen ook.

Waar mensen samenleven , in een kerk of ergens anders, er gaan dingen mis. We
zijn zo verschillend soms, er zijn botsende karakters, uiteenlopende visies. En dat is
ook wel logisch. Want wat is nu het kenmerkende van de gemeente van Christus?
Dat we elkaar niet hebben uitgekozen, maar dat God ons heeft uitgekozen en
samengevoegd tot één geheel: het lichaam van Christus.

Wat is er mis in Filippi? Er is geen eensgezindheid. Dat is in elke gemeente nodig! Je
samen richten op Jezus, dat je in alles de innerlijke houding van Jezus hebt

In filippi ontbreekt het daar aan, waarom is niet echt duidelijk.

Misschien groot verschil in rangen en standen, misschien lieten mensen zich
voorstaan op hun geestelijke gaven of op hun kennis. Ik heb meer geloof dan jij, ik
heb mee kennis dan jij.

Wat het precies ook was, er was onderlinge verdeeldheid
Mensen die zelfzuchtig waren, alleen oog hadden voor hun eigen belang, uit op hun
eigen eer. Hun ego stond dus centraal in hun leven ipv dat Christus centraal stond

In vers 1 t/m 4 van hoofdstuk 2 spreekt Pauls ze dan ook met duidelijke woorden toe

Eerst Message voorlezen

If you've gotten anything at all out of following Christ, if his love has made any
difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, if
you have a heart, if you care—then do me a favor: Agree with each other, love each
other, be deep-spirited friends. Don’t push your way to the front; don't sweet-talk
your way to the top. Put yourself aside, and help others get ahead. Don’t be
obsessed with getting your own advantage. Forget yourselves long enough to lend a
helping hand.



Dan NBG

1Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige
bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er
enige ontferming en barmhartigheid is, Zmaakt (dan) mijn blijdschap volkomen door
eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, éen van ziel, éen in streven, 3zonder
zelfzucht of ijdel eerbejag,; doch in ootmoedigheid achte de een de ander
uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4maar
leder (lette) ook op dat van anderen.

Er is zoveel goeds bij jullie, maak dat nu af door ook eensgezind te zijn. Als dat
goede er werkelijk is, als het echt is, trek dan samen op, achter Christus aan. Weg
met die zelfzucht: heb het goede met je naaste voor. Weg met dat uit zijn op eigen
eer: dat gaat alleen maar ten koste van anderen. Weg met altijd maar dat eigen
belang: heb toch oog voor de mensen om je heen. Weg met die hoogmoed: leer nu
toch eens wat ootmoed is.

Weg met zelfzucht, ijdelheid, eerbejag, egoisme, eigenbelang. Weg met ikke, ikke en
ikke

Je verwacht na deze verzen zoiets van... dat kan je niet zelf, dat is teveel, maar
gelukkig Jezus is gestorven voor onze zonden....

Maar dat doet Paulus niet!

Hij leert ons te kijken naar Christus, om Hem centraal te stellen in je leven , geen
egocentrische mentaliteit, maar Jezus centraal. De relatie met Jezus centraal, de
verbinding centraal, waarddoor je verandert. Jouw egocentrische mentaliteit wordt
dan aangeraakt en omgevormd

Want laten we eerlijk zijn, voor je het weet denk je toch makkelijk egocentrisch....

Paulus zegt : Kijk naar Jezus ! en wat zien we dan

Lezen Message 6-8

He had equal status with God but didnt think so much of himself that he had to cling
to the advantages of that status no matter what. Not at all. When the time came, he
set aside the privileges of deity and took on the status of a slave, became human/
Having become human, he stayed human. It was an incredibly humbling process. He
didn’t claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life and then died
a selfless, obedient death—and the worst kind of death at that—a crucifixion.

Daarna NBG

die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft

geacht, 7maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft
aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. 8En in zijn uiterlijk als een mens
bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot
de dood des kruises.

Jezus heeft zich vernederd
He didnt claim special privileges



He lived a selfless obedient life and then died a selfless obedient death ... a
crucifiction

Want wie is Christus? Paulus zingt daarover een lied, want dat is het, een Christus-
hymne, in vers 6 tot 11. Vers 6-8 gaan over Christus vernedering en vers 9-11 over
zijn verhoging. We staan nu alleen bij het eerste deel stil. Wie is Christus? Hij is de
Zoon van God. Hem komt goddelijke eer toe. Hij woonde in de hemel en was er zo
ongelooflijk Thuis bij zijn Vader. En toch heeft Hij ervoor gekozen, in zijn onpeilbaar
diepe liefde voor mensen, voor Paulus, voor jou en voor mij, Hij heeft er toch voor
gekozen om de hemel te verlaten, om mens te worden, en Hij heeft zijn
goddelijkheid niet om zo te zeggen uitgebuit voor zichzelf, voor zijn eigen belang.
Nee, Christus heeft Zichzelf ontledigd, Zichzelf helemaal weggegeven, Christus heeft
de gestalte van een slaaf aangenomen, een dienstknecht, aan de mensen gelijk.

Lastige tekst ... want Jezus volgen betekent soms ook met Jezus lijden...Jezus
liefhebben is tweeledig...

Zo staan wij voor het kruis.. Als iemand achter mij wil komen, die verloochent
zichzelf en neme zijn kruis op en volge mij Mattheus 16:24-26

Eerst Message weer lezen Mattheus 16:24-26

Then Jesus went to work on his disciples. "Anyone who intends to come with me has
to let me lead. You're not in the driver’s seat; 1 am. Don't run from suffering,
embrace it. Follow me and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice
is the way, my way, to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get
everything you want but lose yourself? What could you ever trade your soul for?

Toen zeide Jezus tot zijn discipelen. Indien iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. 25Want ieder; die zijn leven
zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die zijn leven verloren heeft
om Mijnentwil, die zal het vinden. 26Want wat zou het een mens baten, als hij de
gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil
voor zijn leven?

Als je Christus centraal wilt stellen in je leven, wil je de innerlijke houding, de
mentaliteit, de gezindheid van Christus hebben, dan wordt dat ook zichtbaar.
Hoe doe je dat dan?

De woorden heeft Paulus al aangehaald, ootmoed- wat is dat precies?,
dienstbaarheid en zelfverloochening ( niet ikke, ikke, ikke)

Ootmoed

In ootmoedigheid achte de een de ander uithemender dan zichzelf

Laten we eerlijk zijn, dat zit niet echt in ons..... we doen ons graag groot voor, we
zijn vaak gericht op ons eigen belang. Asl je Christus centraal stelt, als je leeft in
verbinding met Hem, leer je nederig te zijn zoals Hij. Dus ik zeg niet wees
ootmoedig, nee leef met Jezus centraal in je leven, leeft in verbinding met Hem

Dienstbaarheid



Jezus nam de gestalte aan van een dienstknecht, een slaaf

Dat was voor hem niet te min... en onderzoek je eigen hart eens, is soms iemand
wel te “min"voor je, dat je met iemand niet om wil gaan. Voor Jezus is niemand te
min. Jezus kwam om te dienen, niet om gediend te worden. Ook al zijn er mensen
die niets met Hem te maken willen hebben, zijn houding verandert niet

Jezus is gekomen als dienstknecht voor iedereen. Hij kwam voeten wassen.

Als de gezindheid van Crhistus in je is, dan is dat ook iets wat je wilt, de ander
dienen, de ander helpen. Er staat let niet alleen op je eigenbelang maar ook op dat
van anderen.

Je mag dus ook wel op je eigen belang letten, letten op wat jij nodig hebt, want we
rennen snel teveel achter onszelf aan om aan verwachtingen van anderen te
voldoen! Dan vullen anderen jouw agenda en ga je er zelf aan ten onder. Als je leert
te leven in verbinding met de Drie-eenheid, leer te dienen zoals Jezus, maar ook om
te rusten in Hen.

Jezelf verloochenen

Verloochen jezelf en neem je kruis op....

Dat betekent je ego aan de kant zetten... je ego aan het kruis... maar dat betekent
niet jezelf volledig weggooien! Als Crhistus in je is, wordt je jezelf! Jezus duwt je niet
onder water zodat je niet kan ademen, juist niet, als Hij in je leeft kan je vrij
ademen!

Je naam wordt niet uitgewist, nee je naam staat in zijn handpalm gegrift.

Jezelf verloochenen betekent je ego kruisigen en samen met Jezus opstaan

Hoe gebeurt dit nu in jouw en mijn leven? Dat zijn innerlijke houding de jouwe en de
mijne wordt?
Dat Jezus centraal staat in jouw en mijn leven? Verbinding met Hen zoeken!



